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THÁNH LỄ 

Thánh Lễ Chúa Nhật:                 8:30AM  &  10:45AM 

Phụng Vụ Trong Tuần: 

      Thứ 3, 4 & Thứ 6, 7:              Thánh Lễ    8:00AM 

      Thứ 5 Hàng Tuần:                   Giải Tội     7:00PM 

                                                         Chầu TT    8:00PM 
 

BÍ TÍCH 

Rửa Tội Trẻ Em: 
      Vào Chúa Nhật thứ 2 mỗi tháng sau thánh lễ hai 
 

      Cha Mẹ và Người Đỡ Đầu phải theo dự Khóa Chuẩn Bị 
theo Luật Giáo Hội - (GL khoản 851/2) 
 

      Xin liên lạc với Cha Xứ ít nhất trước 1 tháng 
 

Hôn Phối:  Xin liên lạc với Cha Xứ ít nhất trước 6 tháng 
 

Xức Dầu, Chịu Mình Thánh:  Xin liên lạc với Cha Xứ 
 

Xin Lễ:  Xin liên lạc Cha Xứ / Thư ký 
 

Làm Phép Nhà/Tiệm:  Xin Gọi Cha Xứ 

 

Mừng Bổn Mạng  

      Chúc mừng bổn mạng Thầy Sáu Hoàng, Ban Thừa Tác 

Viên Ngoại Lễ, Ban Công Bố lời Chúa và Quý vị trong Đoàn 

Liên Minh Thánh Tâm. 

      Nguyện xin Thánh Tâm Chúa, Chúa Giêsu Thánh Thể, 

qua lời cầu bầu của Thánh Antôn Padua, ban cho Thầy, quý 

anh chị được tăng lòng yêu mến Thánh Tâm Chúa và Chúa 

Giêsu Thánh Thể. 

 

Hành hương Đất Thánh  

      Từ ngày 18 tháng 10 đến 28 tháng 10 năm 2023 

      Đi Israel và Ai Cập: $4,300.00 gồm tiền máy bay khứ hồi, 

hotel, các bữa ăn, xe bus, bảo hiểm sức khỏe…   

      Dành cho quý vị có quốc tịch Mỹ, xin liên lạc với anh 

Thái hay anh Khôi (Korry) để lấy đơn. Xin quý vị ghi danh 

sớm để tiền vé máy bay không bị lên giá. 

 

Để tăng lòng yêu mến và tôn thờ Thánh Thể 

      Hai hội đồng đề nghị trong ngày Kính Thánh Thể, chúa 

nhật 11 tháng 6, giáo dân cùng  tham dự chung Thánh Lễ lúc 

10 giờ sáng mà thôi, sau Thánh Lễ mọi người (nếu sức khỏe 

cho phép) sẽ đi kiệu Thánh Thể,  nếu thời tiết cho phép, rồi 

trở lại nhà thờ và có giờ chầu chung.  Để tiện lợi cho giờ chầu, 

chúng ta sẽ dùng sách chầu Thánh Thể hay dùng tối thứ năm 

trong tuần. 

Bài Giảng Của Đức Thánh Cha Phanxicô  

Lễ Trọng Mình và Máu Cực Thánh Chúa Kitô 
Nguồn: vatican.và Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 9/6/2021 
 

      Chúa Giêsu sai các môn đệ của Ngài đi chuẩn bị nơi để họ 

sẽ ăn mừng lễ Vượt qua. Chính các ông đã hỏi Ngài: “Thầy 

muốn chúng con đi dọn cho Thầy ăn lễ Vượt Qua ở đâu?” 

(Mc 14:12). Khi chiêm ngắm và thờ lạy sự hiện diện của Chúa 

trong Mình Thánh, chúng ta cũng hãy tự đặt cho mình câu hỏi 

rằng chúng ta muốn chuẩn bị Lễ Vượt Qua của Chúa ở đâu, 

tại “địa điểm nào”. Chúa đang yêu cầu được làm vị khách của 

chúng ta ở “những nơi nào” trong cuộc sống của chúng ta? 

Cha xin trả lời những câu hỏi này qua sự suy gẫm về ba hình 

ảnh trong Tin Mừng mà chúng ta vừa nghe (Mc 14: 12-16, 22-

26). 

      Hình ảnh thứ nhất là người đàn ông mang một vò nước 

(xem câu 13). Điều này có vẻ như là một chi tiết thừa. Tuy 

nhiên người đàn ông vô danh đó lại trở thành người dẫn 

đường đưa các môn đệ đến nơi sau này được gọi là Phòng 

Tiệc Ly. Vò nước là dấu hiệu để họ nhận ra người đàn ông đó. 

Đó là một dấu hiệu khiến chúng ta suy nghĩ đến gia đình nhân 

loại của chúng ta, đang khát, không ngừng tìm kiếm một 

nguồn nước để giải cơn khát và mang lại sự sảng khoái. Tất cả 

chúng ta đều đi qua cuộc đời với chiếc vò trên tay: tất cả 

chúng ta đều khát tình yêu, khát niềm vui, khát một đời sống 

viên mãn trong một thế giới nhân văn hơn. Để làm thỏa mãn 

cơn khát đó, loại nước của những thứ thuộc thế gian không 

đem lại ích lợi gì. Cơn khát của chúng ta là một cơn khát sâu 

thẳm hơn, một cơn khát mà chỉ có Thiên Chúa mới có thể làm 

thỏa mãn. 

      Chúng ta hãy suy tư ngắn gọn về hình ảnh này và nó 

tượng trưng cho điều gì. Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng 

bữa tiệc mừng Lễ Vượt Qua sẽ được ăn tại nơi mà người đàn 

ông mang vò nước dẫn họ đến. Để cử hành Bí tích Thánh Thể, 

trước hết chúng ta cần phải nhận ra sự khao khát Thiên Chúa 

của chúng ta, cảm nhận rằng chúng ta cần Người, khát khao 

sự hiện diện và tình yêu của Người, nhận biết rằng chúng ta 

không thể đi một mình, nhưng cần có Của ăn và Của uống của 

sự sống trường sinh để nuôi dưỡng chúng ta trên hành trình 

của mình. Chúng ta có thể nói bi kịch trong thời điểm hiện tại 

là sự khát khao này ngày càng càng ít. Những câu hỏi về 

Thiên Chúa không còn được đặt ra, lòng khao khát Thiên 

Chúa đã phai nhạt, những người tìm kiếm Thiên Chúa ngày 

càng trở nên hiếm hoi. Thiên Chúa không còn cuốn hút đối 

với chúng ta, bởi vì chúng ta không còn nhận biết cơn khát 

sâu thẳm trong lòng của chúng ta đối với Ngài. Tuy nhiên, ở 

bất cứ nơi nào có một người đàn ông hay người phụ nữ với vò 

nước – như người phụ nữ Samari (xem Ga 4: 5-30) – thì ở đó 

Chúa có thể tỏ lộ mình là Đấng ban sự sống mới, nuôi dưỡng 

những ước mơ và khát vọng của chúng ta bằng niềm hy vọng 

vững chắc, một sự hiện diện đầy yêu thương để mang lại ý 

nghĩa và hướng đi cho cuộc lữ hành nơi trần thế của chúng ta 



  

 THÔNG TIN LIÊN LẠC 

Cha Xứ: 
 

    Martin Trần Văn Bản 
        Cell (919) 757-5396 
        Office (919) 307-4023 
 

    Giờ làm việc từ thứ 3 đến thứ 7 
        9:30AM - 5:00PMS 

Thầy Phó Tế: 
 

    Anthony Nguyễn Hoàng 
        Tel (630) 913-4849  

Hội Đồng Mục Vụ: 
 

  Trưởng: Nguyễn Thanh Bình 
        Tel (919) 607-0981 
  Phó Nội Vụ: Vũ Ngọc Thái  
        Tel (919) 757-5194 

Hội Đồng Tài Chánh: 
 

  Trưởng: Phan Trí Hào 
        Tel (203) 892-7289 
  Phó: Nguyễn Hữu Dzũng 
        Tel (919) 602-5559 
 

 

Ban Giáo Dục: Trịnh H. Anh 
        Tel (919) 619-6106 
 
Ban Bảo Trì: Nguyễn Hải 
        Tel (919) 619-6106 
 

 

Người đàn ông mang vò nước dẫn các môn đệ đến căn phòng 

nơi Chúa Giêsu sẽ thiết lập Bí tích Thánh Thể. Sự khao khát 

Thiên Chúa của chúng ta sẽ đưa chúng ta tiến đến bàn thờ. 

Nơi nào thiếu cơn khát đó, thì việc cử hành của chúng ta trở 

nên khô khan và thiếu sức sống. Với vai trò là Giáo Hội, nếu 

chỉ có một nhóm nhỏ quen thuộc gặp gỡ để cử hành Thánh Lễ 

là chưa đủ; chúng ta cần phải đi vào nơi phố thị, gặp gỡ mọi 

người và học cách nhận biết và làm hồi sinh lòng khao khát 

Chúa và lòng khao khát Tin Mừng của họ. 

      Hình ảnh thứ hai trong Tin Mừng là Phòng Tiệc Ly (xem 

câu 15). Căn phòng nơi Chúa Giêsu và các môn đệ sẽ ăn 

mừng Lễ Vượt qua nằm trong nhà của một người đã thể hiện  

lòng hiếu khách với họ. Cha Primo Mazzolari nói về người 

đó: “Đây là một con người vô danh, chủ nhân của một căn 

nhà, ông đã cho Chúa Giêsu mượn căn phòng đẹp nhất của 

mình… Ông ta đã cho Chúa Giêsu những gì tốt nhất mà ông 

ta có, vì mọi thứ xung quanh bí tích cực trọng đều phải là tốt 

nhất: một căn phòng tuyệt vời và một tấm lòng cao cả, những 

lời nói cao đẹp và những việc làm cao thượng” (La Pasqua, La 

Locusta 1964, 46-48). căn phòng rộng lớn cho một tấm Bánh 

nhỏ. Thiên Chúa làm cho mình trở nên nhỏ bé, như một mẩu 

bánh. Đó chính là lý do tại sao chúng ta cần có một tâm hồn 

lớn để có thể nhận ra, tôn thờ và đón nhận Người. Sự hiện 

diện của Thiên Chúa quá đỗi khiêm tốn, ẩn mình và thường là 

vô hình, đến nỗi, để nhận ra sự hiện diện của Ngài, chúng ta 

cần một tấm lòng sẵn sàng, tỉnh thức và chào đón. Nhưng nếu 

tâm hồn của chúng ta, thay vì là một căn phòng lớn, lại trở 

nên giống như một cái tủ nơi chúng ta lưu giữ những thứ của 

quá khứ một cách nuối tiếc, hoặc là một căn gác xép nơi 

chúng ta từ rất lâu đã cất giữ những ước mơ và nhiệt huyết 

của mình, hoặc là một căn phòng ảm đạm chỉ có chúng ta 

cùng với những vấn đề và những thất vọng của chúng ta, như 

vậy sẽ không thể nhận ra sự hiện diện âm thầm và khiêm 

nhường của Thiên Chúa. 
      Chúng ta cần một căn phòng lớn. Chúng ta cần phải mở 

rộng tâm hồn của mình. Chúng ta cần phá vỡ những không 

gian khép kín nhỏ bé của mình và bước vào một không gian 

rộng lớn, một không gian mênh mông của sự kinh ngạc và thờ 

lạy. Đó là những gì chúng ta thực sự cần! Đó là điều còn thiếu 

trong nhiều phong trào mà chúng ta tạo ra để gặp gỡ và cùng 

nhau suy tư về sự tiếp cận mục vụ của chúng ta. Nhưng nếu 

thiếu sự kinh ngạc và tôn thờ, thì sẽ không có con đường nào 

dẫn đến với Chúa. Cũng sẽ không có thượng hội đồng, không 

có gì. Sự thờ lạy: đó là thái độ chúng ta cần có trước sự hiện 

diện của Thánh Thể.  

Giáo hội cũng phải là một căn phòng rộng lớn. Không phải là 

một vòng tròn nhỏ và khép kín, mà là một cộng đồng với 

vòng tay rộng mở, chào đón tất cả mọi người. Chúng ta hãy tự 

hỏi mình câu hỏi này: khi có người gây ra sự tổn thương tiến 

đến, người đó đã phạm lỗi lầm, người đã bị lạc lối trong cuộc 
sống, thì Giáo hội, Giáo hội này, có phải là một căn phòng đủ 

rộng để chào đón người đó và dẫn đưa họ đến với niềm vui vì 

được gặp gỡ Đức Kitô không? Chúng ta đừng quên rằng 

Thánh Thể có ý nghĩa nuôi dưỡng những ai rã rời và đói khát 

trên đường đi. Giáo hội của sự tinh ròng và hoàn hảo là một 

căn phòng không có chỗ cho bất kỳ ai. Ngược lại, một Giáo 

hội với những cánh cửa rộng mở, tụ họp và cử hành xung 

quanh Chúa Kitô, là một căn phòng lớn, nơi mọi người – tất 

cả mọi người, cả người công chính và người tội lỗi – đều có 

thể bước vào. 
      Hình ảnh thứ ba trong Tin Mừng là hình ảnh Chúa Giêsu bẻ 

bánh. Đây là một cử chỉ tuyệt vời của Thánh Thể. Đó là dấu chỉ 

đặc biệt cho niềm tin của chúng ta và là nơi chúng ta gặp gỡ 

Chúa, Đấng đã hiến thân để chúng ta có thể được tái sinh vào đời 

sống mới. Cử chỉ này cũng thách đố chúng ta. Cho đến thời điểm 

đó, những con chiên non được hiến tế và dâng lên Thiên Chúa. 

Giờ đây, Chúa Giêsu trở thành chiên con, hiến mình hy sinh để 

ban cho chúng ta sự sống. Trong bí tích Thánh Thể, chúng ta 

chiêm ngắm và tôn thờ Thiên Chúa của tình yêu. Chúa là Đấng 

không bẻ vỡ một ai, nhưng lại để cho mình bị bẻ ra. Chúa không 

đòi hỏi hy tế, nhưng Ngài hy sinh chính mình. Chúa không đòi 

hỏi điều gì nhưng trao ban tất cả. Khi cử hành và trải nghiệm 

Thánh Thể, chúng ta cũng được mời gọi chia sẻ trong tình yêu 

này. Vì chúng ta không thể bẻ bánh vào Chúa nhật nếu tâm hồn 

chúng ta còn đóng kín với anh chị em của chúng ta. Chúng ta 

không thể dự phần trong Bánh ấy nếu chúng ta không chia bánh 

cho người đói. Chúng ta không thể chia sẻ Bánh ấy nếu chúng ta 

không chia sẻ những đau khổ của anh chị em mình đang gặp khó 

khăn. Cuối cùng, và khi kết thúc những phụng vụ Thánh Thể 

trọng thể của chúng ta, sẽ chỉ còn lại tình yêu. Ngay cả lúc này, 

việc cử hành Thánh Thể của chúng ta đang biến đổi thế giới ở 

mức độ chúng ta cho phép bản thân được biến đổi và trở thành 

tấm bánh bẻ ra cho người khác. 

      Thưa anh chị em, hôm nay chúng ta phải đi đâu để “chuẩn 

bị bữa ăn tối của Chúa”? Cuộc rước kiệu Mình Thánh Chúa – 

một dấu ấn đặc biệt của lễ Mình Máu Thánh Chúa, tuy nhiên 

là nghi thức mà hiện tại chúng ta không thể cử hành được – 

nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta được mời gọi ra đi và đưa 

Chúa Giêsu đến với người khác. Hãy ra đi với lòng nhiệt 

thành, mang Chúa Kitô đến với những người chúng ta gặp gỡ 

trong cuộc sống hàng ngày. Ước mong chúng ta trở thành một 

Giáo hội với vò nước trong tay, một Giáo hội đánh thức cơn 

khát và mang nước đến. Chúng ta hãy mở rộng lòng mình 

trong tình yêu, để chúng ta có thể trở thành căn phòng rộng 

lớn và chào đón, nơi mọi người có thể bước vào và gặp gỡ 

Chúa. Chúng ta hãy bẻ tấm bánh cuộc đời của chúng ta với 

lòng nhân ái và tình liên đới, để qua chúng ta, thế giới có thể 

thấy được sự vĩ đại của tình yêu thương của Thiên Chúa. Rồi 

Chúa sẽ đến, Ngài sẽ làm chúng ta ngạc nhiên một lần nữa, 

Ngài sẽ lại trở thành của ăn cho sự sống của thế gian. Và Ngài 

sẽ luôn làm chúng ta thỏa mãn, cho đến ngày, trong bữa tiệc 

trên trời, chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng dung nhan của Ngài 

và được hưởng niềm vui không bao giờ tàn. 

 



 

  

 

 

 

  



  

 

 

 

 

 

 


