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THÁNH LỄ 

Thánh Lễ Chúa Nhật:                 8:30AM  &  10:45AM 

Phụng Vụ Trong Tuần: 

      Thứ 3, 4 & Thứ 6, 7:              Thánh Lễ    8:00AM 

      Thứ 5 Hàng Tuần:                   Giải Tội     7:00PM 

                                                         Chầu TT    8:00PM 
 

BÍ TÍCH 

Rửa Tội Trẻ Em: 
      Vào Chúa Nhật thứ 2 mỗi tháng sau thánh lễ hai 
 

      Cha Mẹ và Người Đỡ Đầu phải theo dự Khóa Chuẩn Bị 
theo Luật Giáo Hội - (GL khoản 851/2) 
 

      Xin liên lạc với Cha Xứ ít nhất trước 1 tháng 
 

Hôn Phối:  Xin liên lạc với Cha Xứ ít nhất trước 6 tháng 
 

Xức Dầu, Chịu Mình Thánh:  Xin liên lạc với Cha Xứ 
 

Xin Lễ:  Xin liên lạc Cha Xứ / Thư ký 
 

Làm Phép Nhà/Tiệm:  Xin Gọi Cha Xứ 

 

Mừng bổn mạng 

Giáo hội kính Thánh Raymondo vào ngày mùng 7 tháng 

1 năm 2024, bổn mạng cha Nguyễn ạnh Thư, CRM. 

Chúng ta cầu nguyện xin Chúa và Đức Mẹ La Vang ban 

muôn ơn lành xuống trên ha trong năm mới.  Giáo xứ 

chúc mừng bổn mạng cha. 

Cám ơn 

Tạ ơn Chúa, qua lời cầu bầu của Đức Mẹ và Thánh Cả, 

đã ban cho  mọi người trong năn qua ược bằng an và 

được muôn ơn lành.  Cầu nguyện cho năm mới để mọi 

người và mọi gia đình được vui khỏe, hạnh phúc trong 

ơn nghĩa Chúa.  Cầu cho mọi tâm hồn được bằng an và 

hoà bình mau đến trên thế giới. 

Cám ơn Chúa và Đức Mẹ ban cho thời tiết tốt đẹp, cám 

ơn Thầy sáu, quý vị trong hai hội đồng, quý giáo khu, 

ban ngành, các đoàn thể, các ca đoàn, về phụng vụ, bữa 

tiệc… đã giúp cho những ngày mừng Đại Lễ kỷ niệm 

Chúa Giáng Sinh được mọi sự bằng an, trật tự, vui vẻ, 

giúp cho mọi người được tăng mối tình yêu Chúa và gần 

gũi nhau hơn.  Số người tham dự trong hai Thánh Lễ là 

1,154 người. 

Kỷ niệm 50 năm và 25 năm thành hôn. 

Chúc mừng quý vị  có những kỷ niệm thành hôn 50 năm:  

-  Ông Giuse Nguyễn Ngọc Văn và bà Maria Vũ Kim Dung. 

-  Ông Nguyễn Văn Minh và bà Anna Nguyễn Thị Sang. 

Qúy vị có kỷ niệm thành hôn 25 năm: 

-  Anh Đaminh Nguyễn Tuấn và chị Maria Phạm Thu Lan. 

-  Anh Giuse Nguyễn Quốc và chị Matta Trần Huệ. 

Chúng ta cùng dâng lời cảm tạ Thiên Chúa và Đức Mẹ với 

quý vị có những kỷ niệm này, với muôn ơn lành Chúa và Đức 

Mẹ đã ban cho, và xin các Ngài tiếp tục hướng dẫn và ban 

muôn ơn lành cho quý vị trong những thời gian tới. 
 

Chương trình tĩnh tâm mùa chay 2024 

Chương trình tình tâm mùa chay đầu tháng 3 cho năm nay 

như sau:  

Cha giảng thuyết: Linh mục Matthêu Nguyễn Khắc Hy, Giáo 

sư thần học. 

Chủ đề: Hãy trở về. 

  -Sáng Thứ Bẩy ngày 2/3/2024, phần 1:  

     8:00am - 8:30am Thánh Lễ (đồng tế với cha Bản) 

     8:30am - 9:00am (coffee + ăn sáng) 

     9:00am - 12:00pm ( giảng phòng & phần hỏi đáp). 
 

  -Tối Thứ Bẩy ngày 2 tháng 3, phần 2: 

     7:00pm - 10:00pm ( giảng phòng & phần hỏi đáp) 
 

  - Sáng Chúa Nhật 3/3/2024 cha sẽ giảng lễ Nhất bằng tiếng   

    Việt và lễ hai bằng tiếng Anh.  
 



  

 THÔNG TIN LIÊN LẠC 

Cha Xứ: 
 

    Martin Trần Văn Bản 
        Cell (919) 757-5396 
        Office (919) 307-4023 
 

    Giờ làm việc từ thứ 3 đến thứ 7 
        9:30AM - 5:00PMS 

Thầy Phó Tế: 
 

    Anthony Nguyễn Hoàng 
        Tel (630) 913-4849  

Hội Đồng Mục Vụ: 
 

  Trưởng: Nguyễn Thanh Bình 
        Tel (919) 607-0981 
  Phó Nội Vụ: Vũ Ngọc Thái  
        Tel (919) 757-5194 

Hội Đồng Tài Chánh: 
 

  Trưởng: Phan Trí Hào 
        Tel (203) 892-7289 
  Phó: Nguyễn Hữu Dzũng 
        Tel (919) 602-5559 
 

 

Ban Giáo Dục: Trịnh H. Anh 
        Tel (919) 619-6106 
 
Ban Bảo Trì: Nguyễn Hải 
        Tel (919) 619-6106 
 

 

Chúng ta cùng suy niệm về bài của Đức Thánh Cha Phanxicô dịp 

đầu năm. 

Đức Thánh Cha Phanxicô & Bài Giảng Về Năm Ngón 

Tay 

 13-02-2023 Đức Giáo hoàng gặp gỡ người trẻ tại Congo 

Đức Thánh Cha Phanxicô đã có chuyến thăm mục vụ tại 

nước Cộng Hòa Dân Chủ Congo từ ngày 31/01 đến 04/02. 

Vào ngày 02/02 ngài đã có cuộc gặp gỡ 65.000 người trẻ và 

giáo lý viên từ khắp mọi miền đất nước đổ về sân vận động 

Kinshasa, thủ đô Congo. Cuộc gặp gỡ ấy được mô tả là hết 

sức sinh động, tràn ngập tiếng cười, tiếng hát, và những điệu 

múa tưng bừng. 

Đức Thánh Cha đã trò chuyện với các bạn trẻ bằng thứ ngôn 

ngữ dung dị, sinh động, nhưng không kém phần sâu sắc. 

Ngài nói với người trẻ: “Thiên Chúa đã đặt quà tặng sự sống, 

tương lai xã hội và tương lai đất nước vĩ đại của các con 

trong tay các con… Các con mơ tới một tương lai mới, tương 

lai ấy sẽ được sinh ra từ bàn tay các con, và hòa bình sẽ đến 

từ bàn tay các con”. 

Muốn thế, người trẻ phải làm gì? Hãy nhìn vào bàn tay mình. 

Ngón cái: gần trái tim nhất, tượng trưng cho lời cầu nguyện. 

Cầu nguyện thường bị coi như xa rời những vấn đề cụ thể 

của đời sống, nhưng lại là “nhân tố căn bản của tương lai”. 

Đức Thánh Cha thách thức các bạn trẻ: “Các con có muốn 

lấy việc cầu nguyện làm bí mật của các con, như nguồn nước 

làm tươi mát linh hồn, như vũ khí các con mang theo, như 

bạn đồng hành của các con mỗi ngày không?” 

Ngón trỏ: tượng trưng cho đời sống cộng đồng vì nó chỉ vào 

những người khác. “Cộng đồng là con đường giúp chúng ta 

cảm thấy tốt về chính mình và trung thành với ơn gọi đích 

thực của mình”. Đức Thánh Cha cảnh giác người trẻ về nguy 

cơ sống cô lập hoặc tham gia những “cộng đồng giả hiệu”. 

Ngón giữa: cao hơn các ngón khác, tượng trưng cho sự liêm 

chính. Kitô hữu phải là người được đánh giá cao về đời sống 

đạo đức, nhất là sự liêm chính. Vì thế Đức Thánh Cha cảnh 

giác người trẻ đừng để mình bị vướng vào mạng lưới tham 

nhũng, thay vào đó, hãy trở thành “những người làm biến 

đổi xã hội, những người biến cái ác thành cái thiện, hận thù 

thành tình yêu”. 

Ngón đeo nhẫn: là ngón tay khó đưa lên cao, tượng trưng 

cho sự khiêm tốn và cần thiết phải tha thứ. Ngài nói: “Tha 

thứ không có nghĩa là quên đi quá khứ, nhưng là không để 

nó lặp lại nữa”, và ngài nhấn mạnh: “Những người biết tha 

thứ là những người kiến tạo tương lai”. 

Ngón út: nhỏ nhất, tượng trưng cho lời mời gọi trở nên nhỏ bé 

và phục vụ. Dù người trẻ có thể nghĩ rằng những việc tốt tôi 

làm được chỉ là giọt nước rơi vào biển cả, chẳng thay đổi được 

gì, nhưng Đức Giáo hoàng khuyến khích người trẻ: “Chúa 

Giêsu nói rằng phục vụ là sức mạnh biến đổi thế giới”. 

Hãy nhìn vào bàn tay, đón nhận và sống những bài học từ bàn 

tay: cầu nguyện, cộng đoàn, liêm chính, khiêm tốn, phục vụ. 

Đó sẽ là những bàn tay xây dựng tương lai mới tươi đẹp cho tất 

cả mọi người. 

 Gm. Phêrô Nguyễn Văn Khảm  

Nguồn: giaophanmytho.net 

WGPKT(13/01/2020) KONTUM 

Danh Sách 117 Thánh Tử Ðạo Việt Nam 
                               (Nguồn: http://www.catholic.org.tw) – Tiếp theo 

86. Phaolô Lê Bảo Tịnh, Sinh năm 1793 tại Trịnh Hà, Thanh Hóa, 

Linh mục, bị xử trảm ngày 6/04/1857 tại Bẩy Mẫu dưới đời vua Tự 

Ðức, được phong Chân Phước ngày 11/04/1909 do Ðức Piô X, lễ 

kính vào ngày 6/04. 

87. Phêrô Bắc (Pierre Francois Neron), Sinh năm 1818 tại Bornay, 

Saint-Claude, Pháp, Linh mục Hội Thừa sai Paris, địa phận Tây 

Ðàng Ngoài, bị xử trảm ngày 3/11/1860 tại Sơn Tây dưới đời vua 

Tự Ðức, được phong Chân Phước ngày 11/04/1909 do Ðức Piô X, lễ 

kính av2o ngày 3/11. 

88. Phêrô Bình (Petrus Almato), Sinh năm 1830 tại San Feliz 

Saserra, Tây Ban Nha, Linh mục dòng Ða Minh, thừa sai người Tây 

Ban Nha, địa phận Ðông Ðàng Ngoài, bị xử trảm ngày 1/11/1861 tại 

Hải Dương dưới đời vua Tự Ðức, được phong Chân Phước ngày 

15/04/1906 do Ðức Piô X, lễ kính vào ngày 1/11. 

89. Phêrô Dũng, Sinh tại Ðông Hào, Thái Bình, Giáo dân, bị thiêu 

sống ngày 6/06/1862 tại Nam Ðịnh dưới đời vua Tự Ðức, được 

phong Chân Phước nag2y 29/04/1951 do Ðức Piô XII, lễ kính vào 

ngày 6/06. 

90. Phêrô Ða, Sinh tại Ngọc Cục, Xuân Trường, Giáo dân, bị 

thiêu sống ngày 17/06/1862 tại Nam Ðịnh dưới đời vua Tự Ðức, 

được phong Chân Phước ngày 29/04/1951 do Ðức Piô XII, lễ 

kính vào ngày 17/06. 
 

http://giaophanmytho.net/cau-chuyen-cuoi-tuan/duc-thanh-cha-phanxico-va-bai-giang-ve-nam-ngon-tay---duc-cha-phero-37225.html
http://www.catholic.org.tw/
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Danh Sách 117 Thánh Tử Ðạo Việt Nam - Tiếp theo 
 

91. Phêrô Nguyễn Văn Ðường, Sinh năm 1808 tại Kẻ Sở, Hà Nam, 

Thầy giảng, bị xử giảo ngày 18/12/1838 tại Sơn Tây dưới đời vua 

Minh Mạng, được phong Chân Phước ngày 27/05/1900 do Ðức Lêô 

XIII, lễ kính vào ngày 18/12. 

92. Phêrô Nguyễn Văn Hiếu, Sinh năm 1783 tại Ðồng Chuối, Ninh 

Bình, Thầy giảng, bị xử trảm ngày 28/04/1840 tại Ninh Bình dưới 

đời vua Minh Mạng, được phong Chân Phước ngày 27/05/1900 do 

Ðức Lêô XIII, lễ kính vào ngày 28/04. 

93. Phêrô Phạm Khanh, Sinh năm 1780 tại Hòa Duệ, Nghệ An, Linh 

mục, bị xử trảm ngày 12/07/1842 tại Hà Tĩnh dưới đời vua Thiệu 

Trị, được phong Chân Phước ngày 11/04/1909 do Ðức Piô X, lễ 

kính vào ngày 12/07. 

94. Phêrô Võ Ðăng Khoa, Sinh năm 1790 tại Thượng Hải, Nghệ An, 

Linh mục, bị xử giảo ngày 24/11/1838 tại Ðồng Hới dưới đời vua 

Minh Mạng, được phong Chân Phước ngày 27/05/1900 do Ðức Lêô 

XIII, lễ kính vào ngày 24/11. 

95. Phêrô Nguyễn Văn Lựu, Sinh năm 1812 tại Gò Vấp, Gia Ðịnh, 

Linh mục, bị xử trảm ngày 7/04/1861 tại Mỹ Tho dưới đời vua Tự 

Ðức, được phong Chân Phước ngày 11/04/1909 do Ðức Piô X, lễ 

kính vào ngày 7/04. 

96. Phêrô Ðoàn Công Quý, Sinh năm 1826 tại Búng, Gia Ðịnh, Linh 

mục, bị xử trảm ngày 31/07/1859 tại Châu Ðốc dưới đời vua Tự 

Ðức, được phong Chân Phước ngày 11/04/1909, lễ kính vào ngày 

31/07. 

97. Phêrô Thuần, Sinh tại Ðông Phú, Thái Bình, Giáo dân, bị thiêu 

sống ngày 6/06/1862 tại Nam Ðịnh dưới đời vua Tự Ðức, được 

phong Chân Phước ngày 29/04/1951 do Ðức Piô XII, lễ kính vào 

ngày 6/06. 

98. Phêrô Phạm Văn Thi, Sinh năm 1763 tại Kẻ Sở, Hà Nội, Linh 

mục, bị xử trảm ngày 21/12/1839 tại Ô Cầu Giấy dưới đời vua Minh 

Mạng, được phong Chân Phước ngày 27/05/1900 do Ðức Lêô XIII, 

lễ kính vào ngày 21/12. 

98. Phêrô Phạm Văn Thi, Sinh năm 1763 tại Kẻ Sở, Hà Nội, Linh 

mục, bị xử trảm ngày 21/12/1839 tại Ô Cầu Giấy dưới đời vua Minh 

Mạng, được phong Chân Phước ngày 27/05/1900 do Ðức Lêô XIII, 

lễ kính vào ngày 21/12. 

99. Phêrô Vũ Văn Truật, Sinh năm 1816 tại Kẻ Thiếc, Hà Nam, 

Thầy giảng, bị xử giảo ngày 18/12/1838 tại Sơn Tây dưới đời vua 

Minh Mạng, được phong Chân Phước ngày 27/05/1900 do Ðức Lêô 

XIII, lễ kính vào ngày 18/12. 

100. Phêrô Nguyễn Bá Tuần, Sinh năm 1766 tại Ngọc Ðồng, Hưng 

Yên, Linh mục triều, bị chết rũ tù ngày 15/07/1838 tại Nam Ðịnh 

dưới đời vua Minh Mạng, được phong Chân Phước ngày 27/05/1900 

do Ðức Lêô XIII, lễ kính vào ngày 15/07. 

101. Phêrô Lê Tùy, Sinh năm 1773 tại Bằng Sở, Hà Ðông, Linh 

mục, bị xử trảm ngày 11/10/1833 tại Quan Ban dưới đời vua Minh 

Mạng, được phong Chân Phước ngày 27/05/1900 do Ðức Lêô XIII, 

lễ kính vào ngày 11/10. 

102. Phêrô Nguyễn Khắc Tự, Sinh năm 1811 tại tại Ninh Bình, Thầy 

giảng, bị xử giảo ngày 10/07/1840 tại Ðồng Hới dưới đời vua Minh 

Mạng, được phong Chân Phước ngày 27/05/1900 do Ðức Lêô XIII, 

lễ kính vào ngày 10/07. 

103. Phêrô Nguyễn Văn Tự, Sinh năm 1796 tại Ninh Cường, Bùi 

Chu, Linh mục dòng Ða Minh, bị xử trảm ngày 5/09/1838 tại 

Bắc Ninh dưới đời vua Minh Mạng, được phong Chân Phước 

ngày 27/05/1900 do Ðức Lêô XIII, lễ kính vào ngày 5/09. 
 

104. Phêrô Ðoàn Văn Vân, Sinh năm 1780 tại Kẻ Bói, Hà Nam, Thầy 

giảng, bị xử trảm ngày 25/05/1857 tại Sơn Tây dưới đời vua Tự Ðức, 

được phong Chân Phước ngày 11/04/1909 do Ðức Piô X, lễ kính vào 

ngày 25/05. 

105. Philipphê Phan Văn Minh, Sinh năm 1815 tại Cái Mơn, Vĩnh 

Long, Linh mục, bị xử trảm ngày 3/07/1853 tại Ðình Khao dưới đời vua 

Tự Ðức, được phong Chân Phước ngày 27/05/1900 do Ðức Lêô XIII, lễ 

kính vào ngày 3/07. 

106. Simon Phan Ðắc Hòa, Sinh năm 1787 tại Mai Vĩnh, Thừa Thiên, 

Giáo dân, Y Sĩ, bị xử trảm ngày 12/12/1840 tại An Hòa dưới đời vua 

Minh Mạng, được phong Chân Phước ngày 27/05/1900 do Ðức Lêô 

XIII, lễ kính vào ngày 12/12. 

107. Stêphanô Nguyễn Văn Vinh, Sinh năm 1814 tại Phù Trang, Nam 

Ðịnh, Linh mục dòng Ða Minh, bị xử giảo ngày 19/12/1839 tại Cổ Mê 

dưới đời vua Minh Mạng, được phong Chân Phước ngày 25/05/1900 do 

Ðức Lêô XIII, lễ kính vào ngày 19/12. 

108. Tôma Ðinh Viết Dụ, Sinh năm 1783 tại Phú Nhai, Nam Ðịnh, Linh 

mục dòng Ða Minh, bị xử trảm ngày 26/11/1839 tại Bẩy Mẫu dưới đời 

vua Minh Mạng, được phong Chân Phước ngày 27/05/1900 do Ðức Lêô 

XIII, lễ kính vào ngày 26/11. 

109. Tôma Nguyễn Văn Ðệ, Sinh năm 1810 tại Bồ Trang, Nam Ðịnh, 

Giáo dân dòng ba Ða Minh, bị xử giảo ngày 19/12/1839 tại Cổ Mê dưới 

đời vua Minh Mạng, được phong Chân Phước ngày 27/05/1900 do Ðức 

Lêô XIII, lễ kính vào ngày 19/12. 

110. Tôma Khuông, Sinh năm 1780 tại Nam Hào, Hưng Yên, Linh mục 

dòng Ða Minh, bị xử trảm ngày 30/01/1860 tại Hưng Yên dưới đời vua 

Tự Ðức, được phong Chân Phước ngày 29/04/1951 do Ðức Piô XII, lễ 

kính vào ngày 30/01. 

111. Tôma Trần Văn Thiện, Sinh năm 1820 tại Trung Quán, Quảng 

Bình, Chủng sinh, bị xử giảo ngày 21/09/1838 tại Nhan Biều dưới đời 

vua Minh Mạng, được phong Chân Phước ngày 27/05/1900 do Ðức Lêô 

XIII, lễ kính vào ngày 21/09. 

112. Tôma Toán, Sinh năm 1767 tại Cần Phan, Nam Ðịnh, Thầy giảng, 

dòng ba Ða Minh, bị chết rũ tù ngày 27/07/1840 tại Nam Ðịnh dưới đời 

vua Minh Mạng, được phong Chân Phước ngày 27/05/1900 do Ðức Lêô 

XIII, lễ kính vào ngày 27/06. 

113. Vincentê Dương, Sinh tại Doãn Trung, Thái Bình, Giáo dân, bị 

thiêu sống ngày 6/06/1862 tại Nam Ðịnh dưới đời vua Tự Ðức, được 

phong Chân Phước ngày 29/04/1951 do Ðức Piô XII, lễ kính vào ngày 

6/06. 

114. Vincentê Nguyễn Thế Ðiểm, Sinh năm 1761 tại Ân Ðô, Quảng Trị, 

Linh mục, bị xử giảo ngày 24/11/1838 tại Ðồng Hới dưới đời vua Minh 

Mạng, được phong Chân Phước ngày 27/05/1900 do Ðức Lêô XIII, lễ 

kính vào ngày 24/11. 

115. Vincentê Lê Quang Liêm, Sinh năm 1732 tại Trà Lũ, Bùi Chu, 

Linh mục dòng Ða Minh, bị xử trảm ngày 7/11/1773 tại Ðồng Mơ dưới 

đời chúa Trịnh Sâm, được phong Chân Phước ngày 15/04/1906 do Ðức 

Piô X, lễ kính vào ngày 7/11. 

116. Vincentê Tường, Sinh tại Phú Yên, Giáo dân, bị xử ngày 16/6/1862 

tại Làng Cốc dưới đời vua Tự Ðức, được phong Chân Phước ngày 

29/04/1951 do Ðức Piô XII, lễ kính vào ngày 16/06. 

117. Vincentê Ðỗ Yến, Sinh năm 1764 tại Trà Lũ, Phú Nhai, Linh mục 

dòng Ða Minh, bị xử trảm ngày 30/06/1838 tại Hải Dương dưới đời vua 

Minh Mạng, được phong Chân Phước ngày 27/05/1900 do Ðức Lêô 

XIII, lễ kính vào ngày 30/06. 

Xin nói thêm: ngoài 117 thánh tử đạo trên đây, ngày ngày 5/03/2000, 

cũng Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã tôn phong chân phúc cho thầy 

giảng Anrê Phú Yên. Chân phúc Anrê Phú Yên sinh tại tỉnh Phú Yên 

năm 1625. Rửa tội năm 15 tuổi, cùng lúc với bà mẹ góa và các anh chị, 

do chính cha Ðắc Lộ (Alexandre de Rhodes). Tử đạo ngày 26 tháng 7 

năm 1644. 

 



 

 



 

  

  

  



  

 

 

 

 

 

 


